Bezige handen, nu gevouwen en stil

Een leven vol ijver, zo was je wil

Nu heb je rust, met lichaam en geest

Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.

Uit onze handen gegeven
maar in ons hart gebleven

Lea Dries
&

Jan Van Gompel (1 2022)

Geboren te Weelde op 12 mei 1944
en het wzc De Bijster te Essen rustig van
ons heengegaan op 8 mei 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons ma, moeke tijdens de uitvaartdienst
in de O.L.-Vrouwekerk te Kalmthout-Centrum op
maandag 18 mei 2026 om 10.00 uur,
waarna wij haar te rusten leggen het urneveld
bij ons pa, bompa op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk (Kerkeind) vanaf 9.30 uur.

U kunt Lea nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op vrijdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u in stil verdriet:

Stefaan en Kristel Witters - Van Gompel

Tinne
Loic, Janne, Lothar

Eline en Cédric
Basil, Cilou

Koen en Hilde Van Gompel - Couwenbergh
Jan en Evelien

Robbe

haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Haar broers, zus, schoonbroers en schoonzussen.

De neven en nichten.
De families Dries, Van Gompel, Van den Borne , Meeuws,.

Onze oprechte dank aan Dokter Francken,
personeel, vrijwilligers en medewerkers van
vzw De Bijster voor hun zorg en toewijding.

Rouwadres: Familie Dries - Van Gompel
p/a Begrafenissen Hensen,
Stationsstraat 98 , 2910 Essen (B)

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



